
Interview met de Familie Op het Veld: 

Een leven in het teken van Reddingsbrigade. 
 
 

 
 
 
Binnen de reddingsbrigadewereld is de naam Op het Veld niet onbekend. Al ruim twee 
decennia lang is deze familie actief binnen de reddingsbrigade, als sporters, coaches, 
officials en bestuursleden. We spraken met Rik, Maike, Hans en Riet over hun sportieve 
reis, herinneringen, trots en toekomst. 
 
  



Wie zijn jullie, en wat is jullie rol (geweest) binnen de vereniging? 
 
Rik (begonnen rond 2000): 
Ik ben begonnen met RB-zwemmen samen met Maike, rond mijn 13e of 14e. Dat was 
eigenlijk ‘verplicht’ van onze ouders maar we deden toen al meerdere sporten: voetbal, 
tennis, turnen en zwemmen. Zwemmen alleen vonden we saai, we wilden meer 
uitdaging en meer trainingsuren maken. We kozen tussen reddingsbrigade Echt en 
Hellas ( zwemclub) en kwamen zo bij de reddingsbrigade terecht. Sven en Claudine 
hebben ons toen echt op sleeptouw genomen en uitgedaagd. 
 
Vanaf mijn 15e zwom ik al internationale wedstrijden. Ik zat in het Nationaal Team tot 
2012, en daarna zwom ik voor het Duitse team tot 2015. Ik ben altijd actief gebleven in 
de sport nu werk ik als bondscoach voor Noorwegen daar ben ik in 2020 officieel 
begonnen. Daarnaast ben ik nog steeds actief als master én betrokken bij 
materialenleverancier Wetiz. 
 
Maike: 
Ik ben net als Rik begonnen rond 2000 bij de reddingsbrigade. Al snel was ik qua niveau 
klaar voor de Europese Junioren Kampioenschappen maar was toen nog te jong. Later 
kwam ik wel in het Nationaal Team. We trainden veel met een hechte groep sporters uit 
Echt en Heythuysen. Dat was een bijzondere tijd. 
 
Ik heb meegedaan aan EK’s, WK’s en de World Games en ben tot 2013 actief gebleven in 
het nationale team. Daarna heb ik nog een paar jaar voor Echt gezwommen. 
Tegenwoordig zwem ik bij PSV Masters. Zwemmen is altijd een groot deel van mijn leven 
geweest. Net als Rik heb ik ook in Australië gewoond om te trainen. 
 
Hans: 
Ik ben begonnen met zwemmen toen de kinderen dat ook deden. Ik was zelf geen 
zwemmer maar door Rik en Maike raakte ik betrokken bij de vereniging. Toen werd er nog 
Baywatch georganiseerd (oceanwedstrijd op Hommelheide georganiseerd door RBE), dit 
was een populaire wedstrijd en ik ben toen benaderd om te helpen. Ik heb toen een 
spoedcursus official gedaan en later mijn officiële diploma’s gehaald. Ik ben official 
gebleven en ik heb ook 6 jaar in het bestuur van de reddingsbrigade gezeten. Momenteel 
ben ik voorzitter van de commissie Topsport bij de bond en zwem ik recreatief. 
 
Riet: 
Ik wilde niet alleen aan de kant zitten als de kinderen zwommen. Ik ben begonnen met 
training geven bij Patrick en heb mijn A- en B-cursus gehaald en ben rond 2005 bij de RB 
gekomen. Toen Joep wegging als trainer heb ik zijn groep overgenomen. Ik heb 
ontzettend genoten van het training geven en van het meegaan naar de wedstrijden als 
official, coach en begeleider. 
 
  



Wat vinden jullie het leukst binnen de sport? 
Rik: 
De buitenonderdelen zoals surf ski of Oceanman. Ik trainde daar ook specifiek voor. 
 
Maike: 
Ik was een allrounder en vond zowel binnen als buitenonderdelen leuk. Vooral de 
teamonderdelen vond ik gaaf, elkaar motiveren en samen het uiterste eruit halen. 
 
Hans: 
Ocean-onderdelen zijn als official het leukst het is wat vrijer en dynamischer. 
 
Riet: 
Ik heb altijd genoten van het training geven. Het was druk, maar ontzettend leuk. En ik 
geniet ook van het official zijn het contact met de sporters die band is bijzonder. 
 

  



Waar zijn jullie het meest trots op? 
Maike: 
Het WK in Egypte. Ik zwom de finale van de superlifesaver. Ik lag na 50 meter helemaal 
achter en keerde als laatste. Toen kwam ik als 4e bij de pop en begon ik langzaam 
dichterbij te komen. Ik klikte zó snel dat ik de Italiaanse zwemster langzaam begon in te 
halen in de laatste 100m. Iedereen op de kant stond te schreeuwen. Tien meter voor het 
einde haalde ik haar uiteindelijk in. Ik won met één honderdste seconde verschil. 
Wereldkampioen! 
 
Rik: 
Voor mij persoonlijk was dat mij deelname aan de Coolangatta Gold in Australië: 42 
kilometer lifesaving.  
En als coach: hetzelfde WK in Egypte. Maike was tegelijk de lastigste én beste atleet. We 
trainden altijd samen en maakten samen programma’s. We hadden geen filter naar 
elkaar. 

 
Hans: 
Het organiseren van het WK in 2016 in Eindhoven en Noordwijk. Dat was een enorm 
project maar heel gaaf om te doen. 
 
Riet: 
Ik ben vooral trots op de band die we hadden met de sporters. De inzet, de passie – daar 
kijk ik met veel plezier op terug. 
  



Wat zijn jullie ambities voor de toekomst? 
 
Rik: 
Als sporter heb ik niet echt meer ambities. Maar als coach wil naar de Olympische 
Spelen in 2032 met de Oceanman-discipline. Zweden is een opkomend lifesaving land 
daar zou het kunnen. 
 
Maike: 
Blijven sporten dat is voor mij het belangrijkst. 
 
Hans en Riet: 
Fit blijven en blijven zwemmen. Zolang het lukt, blijven we in beweging. 


